
Gedenken om niet te vergeten 
 

 

Een paar dagen geleden las ik een uitspraak die me even deed stilstaan 
“Wat we van de geschiedenis leren, is dat we niets van de geschiedenis 
leren.” Die zin bleef bij mij hangen. Eigenlijk bracht ze me meteen bij een 
andere bekende gedachte die zegt “Wie het verleden niet kent, is gedoemd 
het te herhalen.”  

 

Wanneer je het nieuws volgt of gewoon kijkt naar wat er in de wereld nu gebeurt, voel je hoe waar dit is. 
Alsof we blijven terugkomen bij dezelfde pijnlijke patronen. 

In de Bijbel klinkt een ander geluid. Daar worden we telkens weer uitgenodigd om te gedenken. In 
Deuteronomium 8:2 staat: “Gedenk dan heel de weg, waarop de Here, uw God, u deze veertig jaar in de 
woestijn heeft geleid” (NBG1951) En ook in Psalm 77:12 lezen we: “Ik zal de daden des Heren gedenken, 
ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds”. Het gaat niet alleen om herinneren wat er gebeurd is, maar om 
opnieuw zien wie God is geweest voor Zijn volk. 

Ik merk bij mezelf hoe gemakkelijk het is om te vergeten. In drukke weken, in momenten van zorg, kan het 
lijken alsof God ver weg is. Juist dan helpt het om bewust terug te kijken. Naar wat Hij gedaan heeft in 
mijn eigen leven, maar ook in de grote verhalen van de Schrift. Herinneren geeft rust. Het helpt om opnieuw 
te vertrouwen, zelfs wanneer niet alles duidelijk is. 

Daarom heeft God ons ook ritmes en momenten gegeven. De sabbat bijvoorbeeld, waarin we elke week 
even stilstaan en terugdenken aan Gods schepping en trouw. En in deze periode denken we aan Pasen. 
Paulus schrijft in 1 Korintiërs 5:7: “Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.” Dat is geen verre 
geschiedenis. Het is een realiteit die vandaag misschien meer dan ooit voelbaar is, omdat alleen het bloed 
van Gods Lam, Jezus Christus, ons opnieuw met God kan verzoenen en ons ook als mensheid dichter bij 
elkaar kan brengen in een tijd van haat en verdeeldheid. 

Op 18 april komen we samen in de Adventkerk van Brugge om Pasen te vieren. Voor mij is dat elk jaar 
opnieuw een moment om stil te worden en te herinneren. Om opnieuw stil te staan bij wat er toen gebeurde 
en bij de betekenis daarvan voor vandaag nog. Moge het voor ons allemaal een gelegenheid zijn om 
opnieuw te gedenken, zodat we niet vergeten wat God heeft gedaan en wat Hij nog steeds doet. 

 
 

Marcelo Reis 
Predikant 
 

 

Ik denk terug aan de daden van de Heer 
ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger, 

Spreuken 77:12 (© NBV21) 


