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Ontketend! - dag 7 

Leer kinderen en alle generaties om voor Jezus te spreken 

 

Handelingen 2:17-18 
17“AAN HET EINDE DER TIJDEN, ZEGT GOD, ZAL IK MIJN GEEST UITGIETEN OVER AL WAT LEEFT. DAN 
ZULLEN JULLIE ZONEN EN DOCHTERS PROFETEREN, JONGEREN ZULLEN VISIOENEN ZIEN EN OUDE 
MENSEN DROMEN DROMEN. 18JA, OVER AL MIJN DIENAREN EN DIENARESSEN ZAL IK IN DIE TIJD MIJN 
GEEST UITGIETEN, ZODAT ZE ZULLEN PROFETEREN. 

Tijd alleen met God  
Gebed  

Verken het Woord  

Lees Joël 2:28, 29. Wat werd er in deze passage geprofeteerd over de uitstorting van 
de Heilige Geest? 

Inzichten van Ellen White 

Gods doel voor de kinderen die naast ons opgroeien is breder, dieper en hoger dan 
ons beperkte zicht kan bevatten. Zelfs de meest nederigen die Hij in het verleden 
trouw heeft gezien, zijn geroepen om voor Hem te getuigen op de hoogste plaatsen 
in de wereld. En menig jongen van vandaag, die opgroeit zoals Daniël in zijn huis in 
Judea, die Gods woord en Zijn werken bestudeert en de lessen van trouwe dienst 
leert, zal nog in wetgevende vergaderingen, in gerechtsgebouwen of in koninklijke 
hoven staan als getuige voor de Koning der koningen. Velen zullen worden geroepen 
tot een bredere bediening. De hele wereld staat open voor het evangelie…  

Uit alle hoeken van onze wereld klinkt de roep van door zonde gekwelde harten om 
kennis van de God van liefde...  

Het is aan ons, die deze kennis hebben ontvangen, en aan onze kinderen, aan wie 
wij deze kunnen doorgeven, om op hun roep te antwoorden. Aan elk gezin en elke 
school, aan elke ouder, leraar en elk kind op wie het licht van het evangelie heeft 
geschenen, wordt in deze crisis de vraag gesteld die aan koningin Esther werd gesteld 
op dat cruciale moment in de geschiedenis van Israël: "Wie weet of je niet juist voor 
een tijd als deze tot het koninkrijk bent gekomen?" (The Adventist Home, p. 484) 

Gebedsfocus 
Bid dat God je leven tot vervulling van deze oude profetie maakt. 
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Familie/vriendenkring  

Verbindingsactiviteit  

Kijk eens rond naar je familie en vrienden. Laat iedereen een hobby of vaardigheid 
noemen die ze graag van iemand in de groep zouden willen leren. Net zoals we 
talenten doorgeven aan onze familie en vrienden, kunnen we ook geloof, moed en 
een missionaire geest doorgeven. 

Gebed voor de Heilige Geest  

Verken het Woord  
Lees Handelingen 2:17, 18 en Maleachi 4:5, 6. Hoe bereidt de boodschap in Maleachi 
de harten van gezinnen voor om deel uit te maken van de profetie over de laatste 
dagen die in Handelingen 2:17, 18 wordt beschreven? 

Inzichten van Ellen White 

Ouders moeten zichzelf in bijzondere zin beschouwen als vertegenwoordigers van 
God om hun kinderen te onderwijzen, zoals Abraham deed, om de weg van de Heer 
te bewandelen. Ze moeten de Schrift ijverig bestuderen om te weten wat de weg van 
de Heer is, zodat ze die aan hun gezin kunnen onderwijzen. Micha zegt: "Wat vraagt 
de Heer van u, behalve recht te doen, liefde te betrachten en nederig te wandelen 
met je God?" [Micha 6:8.] Om leraren te kunnen zijn, moeten ouders zelf leerlingen 
zijn, voortdurend licht putten uit de uitspraken van God en door voorschriften en 
voorbeelden dit kostbare licht in de opvoeding van hun kinderen brengen. 

Uit het licht dat God mij heeft gegeven, weet ik dat de man en de vrouw thuis dienaar, 
arts, verpleegster en leraar moeten zijn, hun kinderen aan zichzelf en aan God 
moeten binden, hen moeten leren elke gewoonte te vermijden die op enigerlei wijze 
Gods werk in het lichaam tegenwerkt, en hen moeten leren voor elk deel van het 
levende organisme te zorgen. (The Adventist Home, p. 184) 

Gebedsfocus  

Vraag God om je te vullen met extra liefde en je hart te keren naar elk gezinslid met 
wie je genezing nodig hebt. 
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