
Tien dagen van gebed 2026 Ontketend! dag 5 

Ontketend! - dag 5 

Bekeer je en word vervuld met de Heilige Geest 

 

Handelingen 1:4-5 / 2:1-4 / 2:37-39 / 3:19 
4TERWIJL HIJ MET HEN AT, GAF HIJ HUN DEZE OPDRACHT: ‘GA NIET WEG UIT JERUZALEM, MAAR BLIJF 
DAAR WACHTEN OP WAT DE VADER HEEFT BELOOFD, WAAROVER JULLIE VAN MIJ HEBBEN GEHOORD. 
5JOHANNES DOOPTE MET WATER, MAAR BINNENKORT WORDEN JULLIE GEDOOPT MET DE HEILIGE 
GEEST.’  
1TOEN DE DAG VAN HET PINKSTERFEEST AANBRAK WAREN ZE ALLEN BIJ ELKAAR. 2PLOTSELING KLONK 
ER UIT DE HEMEL EEN GELUID ALS VAN EEN HEVIGE WINDVLAAG, DAT HET HUIS WAAR ZE ZICH 
BEVONDEN GEHEEL VULDE. 3ER VERSCHENEN AAN HEN EEN SOORT VLAMMEN, DIE ZICH ALS 
VUURTONGEN VERSPREIDDEN EN ZICH OP IEDER VAN HEN NEERZETTEN, 4EN ALLEN WERDEN VERVULD 
VAN DE HEILIGE GEEST EN BEGONNEN OP LUIDE TOON TE SPREKEN IN VREEMDE TALEN, ZOALS HUN 
DOOR DE GEEST WERD INGEGEVEN. 
37TOEN ZE DIT HOORDEN, WAREN ZE DIEP GETROFFEN EN VROEGEN AAN PETRUS EN DE ANDERE 
APOSTELEN: ‘WAT MOETEN WE DOEN, BROEDERS?’ 38PETRUS ANTWOORDDE: ‘KOM TOT INKEER EN 
LAAT U ALLEN DOPEN IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS OM VERGEVING TE KRIJGEN VOOR UW ZONDEN. 
DAN ZAL DE HEILIGE GEEST U GESCHONKEN WORDEN, 39WANT VOOR U GELDT DEZE BELOFTE, EVENALS 
VOOR UW KINDEREN EN VOOR ALLEN DIE VER WEG ZIJN EN DIE DE HEER, ONZE GOD, TOT ZICH ZAL 
ROEPEN.’ 
19KOM TOT INKEER, KEER TERUG NAAR GOD OM VERGEVING TE KRIJGEN VOOR UW ZONDEN. 

Tijd alleen met God  
Gebed  

Verken het Woord  

1 Lees Handelingen 1:4, 5. Wat beloofde Jezus Zijn discipelen als zij erop zouden 
wachten?  

2 Lees Lucas 11:11-13. Hoe graag wil God dat je de Heilige Geest ontvangt? 

Inzichten van Ellen White 

God kan zo krachtig werken wanneer mensen zich overgeven aan de leiding van 
Zijn Geest.  

De belofte van de Heilige Geest is niet beperkt tot een bepaald tijdperk of ras. 
Christus verklaarde dat de goddelijke invloed van Zijn Geest tot het einde toe bij Zijn 
volgelingen zou zijn. Vanaf de Pinksterdag tot op heden is de Trooster gezonden aan 
allen die zich volledig aan de Heer en Zijn dienst hebben overgegeven. Aan allen die 
Christus als hun persoonlijke Verlosser hebben aanvaard, is de Heilige Geest 
gekomen als raadgever, heiligmaker, gids en getuige. Hoe dichter gelovigen bij God 
hebben gewandeld, hoe duidelijker en krachtiger zij hebben getuigd van de liefde van 
hun Verlosser en van Zijn reddende genade. De mannen en vrouwen die door de 
lange eeuwen van vervolging en beproeving heen in grote mate de aanwezigheid van 
de Geest in hun leven hebben genoten, hebben als tekenen en wonderen in de wereld 
gestaan. Voor engelen en mensen hebben zij de veranderende kracht van 
verlossende liefde geopenbaard. (Van Jeruzalem tot Rome, Hoofdstuk 5)  
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Gebedsfocus 

Bid dat God je de gave van de Heilige Geest geeft die groter is dan je ooit hebt 
ontvangen. 

 
 

Familie/vriendenkring  

Verbindingsactiviteit  

Vraag iedereen om een gedenkwaardig geschenk te beschrijven dat ze van een 
familielid of vriend hebben gekregen en waarom dat voor hen zo bijzonder was. Wat 
denk je dat God je wil geven? 

Gebed voor de Heilige Geest  

Verken het Woord  
Lees Lucas 11:13 en Mattheüs 7:7, 8. Wat nodigt Jezus ons uit om te doen? 

Inzichten van Ellen White 

Het verstrijken van de tijd heeft geen verandering gebracht in de belofte die Christus 
bij Zijn heengaan deed om de Heilige Geest als Zijn vertegenwoordiger te zenden. 
Het is niet vanwege enige beperking van Gods kant dat de rijkdom van Zijn genade 
niet naar de mensen op aarde stroomt. Als de vervulling van de belofte niet wordt 
gezien zoals het zou moeten, dan is dat omdat de belofte niet wordt gewaardeerd 
zoals het hoort. Als iedereen bereid was, zou iedereen vervuld zijn met de Geest. 
Overal waar weinig aandacht wordt besteed aan de noodzaak van de Heilige Geest, 
zien we geestelijke droogte, geestelijke duisternis, geestelijke achteruitgang en 
dood. Wanneer onbelangrijke zaken de aandacht opeisen, ontbreekt de goddelijke 
kracht die nodig is voor de groei en bloei van de kerk en die alle andere zegeningen 
met zich mee zou brengen, hoewel deze in oneindige overvloed wordt aangeboden. 
(Van Jeruzalem tot Rome, Hoofdstuk 5) 

Gebedsfocus  
Bid samen dat God de gave van de Heilige Geest zal sturen naar elk gezinslid en elke 
vriend in je omgeving. 
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