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Kom nederig samen in de geest van Christus

Handelingen 1:12-14

12DAAROP KEERDEN DE APOSTELEN VAN DE OLIJFBERG TERUG NAAR JERUZALEM. DEZE BERG LIGT
VLAK BIJ DE STAD, OP EEN SABBATSREIS AFSTAND. 13TOEN ZE IN DE STAD WAREN AANGEKOMEN,
GINGEN ZE NAAR HET BOVENVERTREK WAAR ZE VERBLIJF HIELDEN: PETRUS EN JOHANNES, JAKOBUS
EN ANDREAS, FILIPPUS EN TOMAS, BARTOLOMEUS EN MATTEUS, JAKOBUS, DE ZOON VAN ALFEUS, EN
SIMON DE ZELOOT EN JUDAS, DE ZOON VAN JAKOBUS. “EENSGEZIND WIJDDEN ZE ZICH AAN HET
GEBED, SAMEN MET DE VROUWEN EN MET MARIA, DE MOEDER VAN JEZUS, EN MET ZIJN BROERS.

Tijd alleen met God
Gebed
Verken het Woord

1 Lees Handelingen 1:12-14. Wie verrast je het meest in de lijst van degenen die in
de bovenzaal waren? Waarom?

2 Lees Romeinen 3:23. Hoe roept deze waarheid ons allemaal op om nederig te zijn
in hoe we naar elkaar kijken?

Inzichten van Ellen White

Terwijl de discipelen wachtten op de vervulling van de belofte, vernederden zij hun
hart in oprechte bekering en beleden zij hun ongeloof. Toen zij zich de woorden
herinnerden die Christus voor Zijn dood tot hen had gesproken, begrepen zij de
betekenis ervan beter. Waarheden die uit hun geheugen waren verdwenen,
kwamen weer bij hen boven en ze herhaalden deze aan elkaar. Ze verwijten
zichzelf dat ze de Verlosser verkeerd hadden begrepen. Als een processie trokken
scene na scene van Zijn wonderbaarlijke leven voor hun ogen voorbij. Terwijl ze
nadachten over Zijn zuivere, heilige leven, voelden ze dat geen enkele inspanning
te zwaar zou zijn, geen enkel offer te groot, als ze maar in hun leven konden
getuigen van de lieflijkheid van het karakter van Christus. O, als ze de afgelopen
drie jaar maar opnieuw konden beleven, dachten ze, hoe anders zouden ze dan
handelen! Als ze de Meester maar weer konden zien, hoe ernstig zouden ze dan
hun best doen om Hem te laten zien hoezeer ze Hem liefhadden, en hoe oprecht ze
rouwden omdat ze Hem ooit hadden bedroefd door een woord of een daad van
ongeloof! Maar ze werden getroost door de gedachte dat ze vergeven waren. En ze
besloten dat ze, voor zover mogelijk, hun ongeloof zouden goedmaken door Hem
moedig voor de wereld te belijden. (Van Jeruzalem tot Rome, Hoofdstuk 4)

Gebedsfocus

Bid dat niets je ervan weerhoudt om je familie, vrienden en kerkgemeenschap te
waarderen en te koesteren.
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Familie/vriendenkring
Verbindingsactiviteit

Vorm met je familie/vrienden een kring met je rug naar elkaar toe. Vraag: “Welke
houding brengt ons in deze kring het meest naar elkaar toe?” Neem één antwoord
van elke persoon in de kring. Als ze hebben geantwoord, vraag je hen om zich naar
de kring te draaien, totdat iedereen naar elkaar toe staat.

Gebed voor de Heilige Geest
Bid samen voor de Heilige Geest. Claim de belofte van Lucas 11:13.
Verken het Woord

Lees Filippenzen 2:5-8. Wat betekent het om de geest en houding van Christus te
hebben? Hoe zou dit van invloed moeten zijn op de manier waarop we met elkaar
omgaan in onze familie- en vriendenkring?

Inzichten van Ellen White

Deze dagen van voorbereiding waren dagen van diepgaande zelfreflectie. De
discipelen voelden hun geestelijke behoefte en riepen tot de Heer om de heilige
zalving die hen geschikt zou maken voor het werk van zielenredding. Ze vroegen niet
alleen om een zegen voor zichzelf. Ze gingen gebukt onder de last van de redding
van zielen. Ze beseften dat het evangelie naar de wereld moest worden gebracht en
ze vroegen om de kracht die Christus had beloofd. (Van Jeruzalem tot Rome,
Hoofdstuk 4)

Gebedsfocus

Bid om de geest en houding van Jezus Christus. Bid om de nederigheid van Jezus in
de omgang met iedereen in je familie- en vriendenkring.

bron: www.adventist.nl/ontketend-tien-dagen-van-gebed/

Tien dagen van gebed 2026 Ontketend! dag 4



