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Ontketend! - dag 1 

Jezus leren kennen als onze levende Verlosser 

 

Handelingen 1:1–3  
1IN MIJN EERSTE BOEK, THEOFILUS, HEB IK DE DADEN EN HET ONDERRICHT VAN JEZUS BESCHREVEN, 
VANAF HET BEGIN 2TOT AAN DE DAG WAAROP HIJ IN DE HEMEL WERD OPGENOMEN, NADAT HIJ DE 
APOSTELEN DIE HIJ DOOR DE HEILIGE GEEST HAD UITGEKOZEN, HAD GEZEGD WAT HUN OPDRACHT 
WAS. 3DAT HIJ LEEFDE HEEFT HIJ HUN NA ZIJN LIJDEN EN DOOD HERHAALDELIJK BEWEZEN DOOR 
GEDURENDE VEERTIG DAGEN IN HUN MIDDEN TE VER SCHIJNEN EN MET HEN OVER HET KONINKRIJK 
VAN GOD TE SPREKEN. 

Tijd alleen met God  

Gebed  

Claim Psalm 119:105 in gebed. Vraag God om de Heilige Geest te sturen om het 
geschreven Woord tot een licht voor je geloofswandel te maken.  

Verken het Woord  

1 Lees Handelingen 1:1–3. Wat leert deze passage je over Jezus?  

2 Bestudeer de vier evangeliën om te zien hoe vaak Jezus zich na zijn opstanding 
LEVEND aan zijn volgelingen heeft geopenbaard. (Zie Matt. 28:9-20; Marcus 16:9-
20; Lucas 24:13-53; Johannes 20:14 tot 21:25.) 

Inzichten van Ellen White 

Veertig dagen bleef Christus op aarde om de discipelen voor te bereiden op het werk 
dat hen te wachten stond en om uit te leggen wat zij tot dan toe niet hadden kunnen 
begrijpen. Hij sprak over de profetieën betreffende Zijn komst, Zijn verwerping door 
de Joden en Zijn dood, en liet zien dat elke detail van deze profetieën was 
uitgekomen. Hij zei hun dat zij deze vervulling van de profetieën moesten 
beschouwen als een bevestiging van de kracht die hen bij hun toekomstige taken zou 
bijstaan. "Toen opende Hij hun verstand", lezen we, "opdat zij de Schriften zouden 
begrijpen, en Hij zei tot hen: Zo staat er geschreven, en zo moest Christus lijden en 
op de derde dag uit de doden opstaan; en dat in Zijn naam bekering en vergeving 
van zonden gepredikt zou worden onder alle volken, te beginnen bij Jeruzalem." En 
Hij voegde eraan toe: "Gij zijt getuigen van deze dingen."  

Tijdens deze dagen die Christus met Zijn discipelen doorbracht, deden zij nieuwe 
ervaringen op. Toen zij hun geliefde Meester de Schrift hoorden uitleggen in het licht 
van alles wat er was gebeurd, werd hun geloof in Hem volledig bevestigd. Zij 
bereikten het punt waarop zij konden zeggen: "Ik weet in wie ik geloof." 2 Timotheüs 
1:12. Zij begonnen zich bewust te worden van de aard en de omvang van hun werk, 
en te zien dat zij de waarheden die hun waren toevertrouwd aan de wereld moesten 
verkondigen. De gebeurtenissen in het leven van Christus, Zijn dood en opstanding, 
de profetieën die naar deze gebeurtenissen wezen, de mysteries van het heilsplan, 
de kracht van Jezus voor de vergeving van zonden – van al deze dingen waren zij 
getuigen geweest, en zij moesten ze aan de wereld bekendmaken. Zij moesten het 
evangelie van vrede en redding door bekering en de kracht van de Verlosser 
verkondigen. (Van Jeruzalem tot Rome, Hoofdstuk 3) 
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Gebedsfocus 

Neem even de tijd om na te denken over je leven. Vertel God op welke manieren 
Jezus je heeft laten zien dat Hij leeft! Dank God dat Jezus Christus Zichzelf heeft 
geopenbaard als de levende Verlosser door antwoorden op gebeden. 

 

 

Familie/vriendenkring  

Verbindingsactiviteit  
Vraag elke vriend of familielid om kort iets te beschrijven zonder te zeggen wat het 
is. Geef één reden waarom je weet dat het leeft. Iedereen moet raden wat je 
beschrijft. (Bijvoorbeeld: het heeft vleugels en wordt aangetrokken door schoonheid 
in de velden. Ik weet dat het leeft omdat het fladdert zonder dat er wind is!  

Gebed voor de Heilige Geest  

Bid samen voor de Heilige Geest. Claim de belofte van Lucas 11:13.  

Verken het Woord  

1 Lees Lucas 1:1-4 en Handelingen 1:1-3. Waarom schreef Lucas het evangelie van 
Lucas en het boek Handelingen?  

2 Hoe illustreert het verslag van Lucas in Lucas 24:36-43 Handelingen 1:3?  

Inzichten van Ellen White 

Voordat Hij naar de hemel opsteeg, gaf Christus Zijn discipelen hun opdracht. Hij 
vertelde hun dat zij de uitvoerders moesten zijn van de wil waarin Hij de schatten 
van het eeuwige leven aan de wereld naliet. Jullie zijn getuigen geweest van Mijn 
leven van opoffering ten behoeve van de wereld, zei Hij tegen hen. Jullie hebben Mijn 
inspanningen voor Israël gezien. En hoewel Mijn volk niet tot Mij is gekomen om het 
leven te hebben, hoewel priesters en leiders Mij hebben behandeld zoals zij wilden, 
hoewel zij Mij hebben verworpen, zullen zij nog een kans krijgen om de Zoon van 
God te aanvaarden. Jullie hebben gezien dat Ik iedereen die tot Mij komt en zijn 
zonden belijdt, vrijelijk ontvang. Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins verstoten. Aan 
jullie, Mijn discipelen, vertrouw Ik deze boodschap van barmhartigheid toe. Zij moet 
zowel aan Joden als aan heidenen worden gegeven – eerst aan Israël, en daarna aan 
alle naties, talen en volken. Allen die geloven, zullen in één kerk worden verzameld. 
(Van Jeruzalem tot Rome, Hoofdstuk 3) 

Gebedsfocus  

Bid samen dat iedereen in je familie en vriendenkring Jezus zal leren kennen als de 
levende Verlosser. Nadat je dit voor elkaar hebt gebeden, bid je bij naam voor familie 
en vrienden die Jezus niet op een persoonlijke, levende manier kennen. 
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