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Kom aen bij Mij,
juie die �rmoeid zijn

en �d� lasten gebukt gaan,
Ik zal juie rust ge�n. 

Kerst is voor mij die periode van het jaar
waarop God - tegen alle verwachtingen in - 

niet in macht en pracht komt,
maar in de stille eenvoud van een pasgeboren kind.

Hij komt niet om de wereld te veroordelen,
of om grote daden van ons te vragen.

Hij komt om ons opnieuw te leren
wat het betekent om geliefd te zijn,

om rust te vinden.

Als ik naar de kerststal kijk, dan zie ik
geen perfect plaatje, geen zorgeloze scène.

Wat ik wel zie is kwetsbaarheid,
eenvoud en overgave.

En in die kwetsbaarheid ligt juist
de kracht van de boodschap.

Jezus nodigt ons uit om net als Hem,
de wapens neer te leggen. 

Hij nodigt ons ook uit om los te laten:
onze verwachtingen, onze angsten, onze controle.

Dan pas kan ruimte ontstaan voor dat
wat God ons wil geven.

Een leven in rust en liefde, dicht bij Hem.


