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Ma�eüs 2:18 (©NBV21)

‘Er klinkt een stem in Rama,
geween en luid geklaag.

Rachel beweent haar kind�en
en wil niet worden ge��st,
want ze zijn � niet me�.’

Kerstmis nadert, de kanonnen op het slagveld
horen nu toch wel te zwijgen.

Het hele jaar door gebeurt er zeer veel om ons heen,
zowel mooie als moeilijke dingen.

En net in deze periode, in de aanloop naar kerst,
verlangen we meer dan ooit naar rust.

Ook Maria verlangde waarschijnlijk naar rust.
Jammer genoeg werd haar dat niet gegund.

Ze moest vluchten. Maar ze had geluk.
Zij, Jozef en Jezus konden ontkomen.

Tientallen andere jongetjes werden gedood.
Ook Rachel huilde om haar kinderen.

In Jeremia 31:16-17 zegt God dat ze
niet langer moet huilen, ze mag haar tranden drogen.

Er wacht hen een hoopvolle toekomst.

De verlossing is nabij!
ook dat is de belofte van de advent.

Dat Jezus’ verlossing en troost nabij zijn

Wat je nu ook meemaakt, je mag je tranen drogen.
De Heer zal zich over jou ontfermen.


