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Ze vroegen: ‘Waar is de k�ing van de Joden
die �langs geboren is?

Wij hebben namelijk zijn st� zien opgaan
en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

De wijzen uit het oosten op zoek naar het koningskind. 
Ze hebben een ster gezien maar raken de weg kwijt.

Er lijkt voor hen maar één logische plek
om een koninklijke baby te zoeken: 

het koninklijk paleis.

Dus gaan ze naar het paleis van koning Herodes
met de vraag: ‘Waar is de koning van de joden

die onlangs geboren is?’

Koning Herodes voelt zich bedreigd bij het
nieuws dat er een nieuwe koning zou zijn.

Gelukkig gaat het zo niet bij ons.
Gelukig weten wij dat deze nieuwgeboren

koning ons geen angst hoeft te geven. Integendeel.

Wij weten dat Jezus als koning in ons hart wil wonen.
En dit weten brengt geen angst

maar diepe vreugde. 


