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Psalm 16:11 (©NBV21)

U wijst mij de weg van het le�n:
o�rvloedige vreugde in uw nabijheid,

v�r al
jd een lieflijke plek aan uw zijde.

Heel wat huizen worden op dit moment gevuld
met alles wat volgens velen bij kerst hoort:

een boom, lichtjes, slingers, kaarsen, geschenkjes...
Maar, wie heeft ons eigenlijk gezegd dat dit zo hoort?

Wie beweert dat ons huis in deze tijd
pas compleet is als de perfecte kerstboom er staat?

Gisteren zagen we dat Mozes wist waar het om ging: 
Zonder Gods aanwezigheid wou hij niet verder.

Voor hem was Gods aanwezigheid essentieel!

De tabernakel was dé plek waar het volk Israël
God ontmoette. Het was een heilige ruimte die

doordrongen was van Gods aanwezigheid.

En nu staan wij voor eenzelfde uitdaging:
richten wij ons leven in met dingen die voorbij gaan,

of met Hem die eeuwig is en blijft.

Gods aanwezigheid in ons huis en ons gezin
brengt voldoende vreugde, rust en vervulling.

Dit is iets wat door geen enkele kerstboom 
of versiering kan vervangen worden.

Is Zijn overvloedige vreugde ook voor jou genoeg?


