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Exodus 33:15 (©NBV21)

Moz� zei:
‘Als U niet zelf meegaat,

laat �s dan niet �rd� �ekken.

Mozes beseft dat hij op een beslissend moment
in zijn leven is aangekomen.

Hij weigert daarom om ook nog maar
één stap verder te gaan zonder Gods aanwezigheid.

Zijn boodschap aan God is duidelijk:
‘Als U niet meegaat, dan gaan wij niet verder.’

Hier klinkt overduidelijk de roep van iemand
die weet dat zonder Gods aanwezigheid

alles leeg is, zinloos en doelloos.

Sta jij daar wel eens bij stil?

Hoe vaak ren je door het leven, door alle dagen heen,
zonder er bij stil te staan dat je alleen

écht leeft als je bewust in Gods aanwezigheid bent?

Mozes zegt: ‘God, ik kan dit niet zonder U.’
Voel jij ook die nood om dicht bij God te zijn?


