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Exodus 25:8 (©NBV21)

De Israëlieten moeten 
een heiligdom v�r Mij maken, 

zodat Ik te midden van hen kan w�en.

Voor Israël was het heiligdom een zichtbare plek
waar ze Gods aanwezigheid konden ervaren.

Het was een plaats van ontmoeting,
waar God Zijn verlangen liet blijken

om dicht bij Zijn volk te zijn.

Ook nu nog verlangt God om dicht bij ons te zijn.

Maar maken wij nog tijd en ruimte voor Hem vrij?
Zijn we bereid om onze overvolle agenda’s

even los te laten en ons open te stellen
voor Zijn rust?

Tijdens deze tijd van Advent, van uitzien
naar Zijn komst, worden wij herinnerd

aan het wonder dat God Immanuel werd.

Hij is God-met-ons.

En nee, je moet niet alles direct veranderen.
Een moment van stilte, een pauze om te ademen

en te beseffen dat Hij er is,
kan al een wereld van verschil maken.


