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Dankzij de liefdev�le barmhar�gheid
van �ze God zal het s�alende licht
uit de hemel zich o�r 
s 
tf�men

en schijnen o�r aen die in duist�nis �rk�en,
in de schaduw van de d�d,

zodat we �ze voeten kunnen ze�en
op de weg van de vrede.

In aanloop naar kerstmis mogen we samen toeleven
naar de komst van - God met ons - Immanuel. 

In een wereld die steeds weer oproept tot meer
en sneller, vraagt het moed om even halt te houden, 

en om niet mee te draaien in die gekke mallemolen.

Daarom dat we u in deze adventtijd een
dagelijks Bijbelvers aanbieden.

Hiermee willen we jullie uitnodigen tot
een moment van rust en bezinning.

Want Leven in rust betekent genieten van
‘sabbat’  wat letterlijk stoppen betekent.

Maak in deze drukke periode misschien even
extra tijd om aanwezig te zijn bij mensen die

het moeilijk hebben. Niet iedereen heeft immers 
vrienden of familie bij wie men terecht kan.

Een bezoekje, een kaartje of een telefoongesprek
kunnen vaak wonderen doen en geven ons de kans

om elkaar écht te ontmoeten.

Het biedt  ons ook de kans om
Gods nabijheid te ervaren en te delen.

Is er in jouw leven nog plaats
voor Zijn aanwezigheid? 


