
Er Was Geen Plaats Voor Hem — En Toch Kwam Hij 
 

 
Toen ik in 2023 voor het eerst door Brugge wandelde, werd ik onverwacht 
stil bij een sculptuur voor de Magdalenakerk. Een man, ineengedoken 
tegen de winterwind met zijn gezicht verborgen en zijn handen in elkaar 
geklemd om wat warmte vast te houden.  
De kwetsbaarheid van dat beeld raakte mij onmiddellijk.  

 
Maar pas toen ik zijn voeten zag, besefte ik wie daar lag: doorboorde voeten. Het waren de littekens van 
Golgotha. Dit was Jezus - niet op een troon, maar op straat! Dat beeld heeft mij sindsdien niet meer 
losgelaten. Jezus liggend in de winterkou, alsof Hij nergens welkom was. 
Dat beeld bracht mijn gedachten meteen terug naar Bethlehem. Want toen de Redder van de wereld geboren 
werd was er voor Hem ‘GEEN PLAATS IN DE HERBERG’ (LUKAS 2:7 NBG 1951).  
Het kind in de kribbe en de man in de kou delen dezelfde ervaring: Jezus komt in een wereld die Hem vaak 
geen plek geeft. Niet in de huizen, niet in de agenda’s, niet in de harten. En toch blijft Hij komen. Hij blijft 
ons zoeken. Daarom raakt die sculptuur mij zo diep: Jezus ligt daar niet als nederlaag, maar als nabijheid. 
Hij is aanwezig waar mensen kou lijden - letterlijk of figuurlijk. Hij is daar waar eenzaamheid de nachten 
langer maakt. Hij is daar waar hoop kwetsbaar is. 
Die sculptuur in Brugge toont ons geen zwakke Christus, maar een Christus die ons bestaan deelt tot in zijn 
diepste en koudste uithoeken. Hij komt tot wie verdrongen is, vergeten is, buiten de deur staat, omdat Hij 
zelf ooit buiten stond. Kerst vertelt ons dat God vaak verschijnt waar wij Hem het minst verwachten. Niet 
in paleizen maar in een stal, niet in macht maar in kwetsbaarheid, niet in warmte maar in de kou. En precies 
daar, in die ongemakkelijke ruimte zonder plaats, werd de hoop van de wereld geboren. 
Kerst nodigt ons uit om te zien zoals Hij ziet. Om tijd te maken voor wie niemand verwacht. Om de warmte 
die God ons schenkt door te geven. Misschien kunnen wij dit jaar heel concreet iemand laten voelen dat er 
wél plaats is, door een kaartje te sturen, een bezoek te brengen, een telefoontje te doen, een vergeten mens 
opnieuw herinneren. Want telkens wanneer wij plaats maken voor een ander, weerspiegelen wij het hart 
van Hem die nooit ophoudt plaats te maken voor ons. 
 

Ik wens u en uw dierbaren een warme, zalige en hoopvolle kerst.  

Moge de Heer die ooit geen plaats vond, altijd een plaats in ons hart en ons huis vinden. 
 
Marcelo Reis  

Predikant 

 En het geschiedde, toen zij daar waren, 
dat de dagen vervuld werden, dat zij baren 
zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon 

en wikkelde Hem in doeken en legde  
Hem in een kribbe, omdat voor hen  

geen plaats was in de herberg. 

Lucas 2:6-7 (© NBG51) 


