Poe Uaten we ons Ceidden. door de Geest in het tgo{/?erk van a@orifmes? (Z )

“WL ZUUN ALLEN GEDOOPT IN EEN GEEST EN ZIUN DAARDOOR EEN LICHAAM
GEWORDEN; OF WE NU JODEN OF GRIEKEN ZIJN, SLAVEN OF VRIJE MENSEN,
WE ZIJN ALLEN VAN EEN GEEST DOORDRENKT.” (1 KOR. 12:13 NBV21)

Op Sabbat 8 november komen we samen voor onze huishouderlijke
vergadering - een bijzonder moment om niet alleen praktische zaken te
bespreken, maar ook om te beseffen wat het betekent om in deze tijd
gemeenschap te zijn.

In een wereld waarin algoritmes steeds vaker bepalen wat we zien, horen en denken, herinnert de kerk ons
eraan dat echte verbondenheid geen kwestie is van gepersonaliseerde en geautomatiseerde voorkeuren,
maar van de Heilige Geest die ons samenbrengt.

Diezelfde Geest werkt niet enkel in het stille gebed van een individu (zoals we zagen in de tekst van vorige
maand), maar ook tussen gelovigen die elkaar ontmoeten, luisteren en samen zoeken naar Gods wil.
Jezus beloofde: “WAAR TWEE OF DRIE IN MIJN NAAM BIJEEN ZIJN, DAAR BEN [K IN HUN MIDDEN"" (MAT. 18:20
NBGS51). In zulke momenten van samenkomen gebeurt iets wat geen algoritme ooit kan berekenen:
gemeenschap die gedragen wordt door liefde, geduld en genade.

Ook in de apostolische kerk ging dat niet altijd vanzelf. Er waren meningsverschillen - over zorg, over leer,
over richting (HAND. 6:1-7; HAND. 15:1-29) - en toch bleven de gelovigen samenkomen om te bidden,
te luisteren en te onderscheiden wat “DE HEILIGE GEEST EN ONS GOEDGEDACHT”” (HAND. 15:28).
Verschillen van mening werden geen hindernis, maar boden een kans om samen te ontdekken waar de
Geest naartoe leidde.

Ook vandaag roept de Geest ons tot datzelfde luisteren en onderscheiden. In een tijd waarin algoritmes ons
vaak in bubbels duwen, nodigt de kerk ons uit om elkaar echt te horen - ook wanneer we niet helemaal
akkoord gaan.

Want de Geest brengt geen eenvormigheid, maar EENHEID IN VERSCHEIDENHEID (1 KOR. 12:12-14).
Zo wordt onze gemeente een oefenplaats van liefde, waar de vrucht van de Geest zichtbaar wordt in
vriendelijkheid, zachtmoedigheid en zeltbeheersing (GAL. 5:22-23).

Moge de Heilige Geest ons leiden in ons spreken, luisteren en beslissen, zodat onze gemeenschap een
levend getuigenis blijft van Christus’ liefde in een verdeelde wereld.

Daarom nodigen wij alle gemeenteleden en sympathisanten van harte uit om aanwezig te zijn bij onze
huishouderlijke vergadering op Sabbat 8 november.

Kom, deel uw gedachten, luister mee, en bouw samen met ons aan een geloofsgemeenschap die zich niet
laat leiden door algoritmes, maar door de levende Geest van God.

Marcelo Reis

Predikant

| Wij zijn allen gedoopt in één Geesten
zijn daardoor één lichaam geworden;
of we nu Joden of Grieken zijn,
slaven of vrije mensen, we zijn allen
van één Geest doordrenkt.

1 Korintiérs 12:13 (© NBV21)



