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Wanneer we de vieringen van het Pascha (Joods) en Pasen
(Christelijk) naderen, horen we vaak woorden als bevrijding,
verlossing en redding. Voor de meeste mensen in onze seculiere
samenleving betekenen deze woorden echter niet veel, we
beschouwen onszelf immers als vrije individuen, toch? Maar hoe vrij
zijn we eigenlijk?

In de afgelopen weken is de Netflix-miniserie "Adolescence" een van de meest populaire series geworden
die de streamingdienst ooit heeft geproduceerd. De serie toont het drama van een familie die hun 13-jarige
zoon Jamie zijn klasgenoot, de eveneens 13-jarige Katie, zag vermoorden. Op een zeer realistische en
impactvolle manier onderzoekt de miniserie moderne problemen waarmee tieners worden geconfronteerd,
zoals geestelijke gezondheid, mannelijkheid, vrouwenhaat, gezinsdynamiek, eenzaamheid en de impact van
online radicalisering op jongeren.

In een van de meest ontroerende sceénes van de serie zit Jamie met Eddie, zijn vader, voor een politieagent
die Jamie confronteert met de CCTV-beelden die bewijzen dat hij de misdaad heeft gepleegd. Als de
politieagent de kamer verlaat, barst Eddie in tranen uit en vraagt hij Jamie: "Wat heb je gedaan? Waarom?"
Jamie antwoordt huilend "ik was het niet, papa, ik was het niet". Hoewel Jamie wist dat hij het was die de
misdaad had gepleegd, probeerde hij te zeggen dat hij niet kon begrijpen hoe hij zo ver ging dat hij Katie
vermoordde. Zo verkent de miniserie het thema online radicalisering en de effecten ervan op jongeren.
Moderne ouders gaan er vaak van uit dat hun kinderen “veilig” zijn in de privacy van hun eigen kamer
thuis, maar de realiteit is dat het internet tegenwoordig verschillende vensters opent die veel tieners tot
“slaaf” maken.

De meest populaire vorm van slavernij die we kennen, is die waarbij mensen er fysiek toe worden
gedwongen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het volk Israél toen het in Egypte tot slavernij werd
gedwongen, of de miljoenen Afrikanen die in de middeleeuwen op de slavenhandelsmarkt werden verkocht.
Maar naast gedwongen slavernij kunnen we ook spreken van “indirecte slavernij”. Dat wil zeggen, wanneer
men onbewust wordt aangezet tot een bepaald gedrag en de controle over zijn of haar eigen acties verliest,
net als bij Jamie in de serie.

Een artikel van ‘The Guardian’, laat zien dat verslaving ‘in opkomst’ is. Het artikel wijst erop dat verslaving
een paar generaties geleden werd gezien als een vorm van ‘ziekte’. Maar door de exponentiéle toename van
de verschillende vormen van verslaving die er tegenwoordig zijn — van suiker tot winkelen tot sociale
media, enz — wordt het steeds meer genormaliseerd in de samenleving. Tegenwoordig zijn er zoveel mensen
verslaafd dat het makkelijker is om te vragen: wie is er nog vrij?

Zoals ik hierboven al aangaf, zijn de joodse en christelijke concepten als bevrijding, verlossing en redding
vreemd geworden in de westerse wereld. Maar met de toename van de verschillende vormen van ‘slavernij’
(verslavingen), en hun destructieve effecten op mensenlevens, zijn bevrijding, verlossing en redding
tegenwoordig eigenlijk relevanter voor ons dan ooit tevoren.

Ongeveer 3.500 jaar geleden bevrijdde God Israél uit de slavernij in Egypte. Toch was de historische
bevrijding van Gods volk uit de fysieke slavernij slechts een voorafschaduwing van de verlossing die 2000
jaar geleden plaatsvond toen Christus, ‘ons Paaslam’ voor ons geslacht is (I Kor 5:7 HSV).

Christus nagelde onze schuld aan het kruis en stierf een plaatsvervangende dood in onze plaats (Kol 2:14).
De dood die wij verdienden, heeft Hij op Zich genomen, en het leven dat Hij verdiende, heeft Hij ons door
genade gegeven (Rom 5:15-21; Ef 2:5-8).



In zekere zin lijkt de moderne samenleving veel op Jamie's kamer in de Netflix-serie. We denken dat we
‘veilig’ en ‘vrij’ zijn; we leven tenslotte in een ‘veilige en vrije’ samenleving met weinig criminaliteit,
mooie huizen, goede scholen en goed openbaar vervoer, en toch is de realiteit dat er iets mis is in ons.

We kunnen de zonde die in ons is niet uitroeien met onderwijs en sociale ontwikkeling. Hooguit kunnen
we het bedekken met een mooi masker, maar het blijft daar in ons hart. Daarom hebben we bevrijding en

verlossing nodig. Bevrijding en verlossing gedeeltelijk in dit leven, onze geest is vrij, en volledig wanneer
God deze wereld eindelijk van de zonde herstelt.

Ik wens u en uw gezin een gezegend en vrolijk Pasen.

Marcelo Reis e ¥

: "Jezus zei tegen hen:
- Ik verzeker u, iedereen die zondigt,
. is een slaaf van de zonde.
De slaaf heeft geen blijvende plaats
in huis, de zoon wel.
Pas als de Zoon u vrij zal maken,
zult u werkelijk vrij zijn."

Predikant

Johannes 8:34-36 (NBV21)




