De foekomst van de /(erk

Toen ik de afgelopen twee maanden naar het nieuws keek, merkte ik
een interessant fenomeen op. Ten eerste, besloot de organisatie die
verantwoordelijk is voor het organiseren van Miss Nederland in
december 2024 de verkiezing te stoppen omdat deze "niet meer van
deze tijd" is. Daarna, in januari, werd gemeld dat Frankrijk besloot
het dolfinarium van Marineland te sluiten onder hetzelfde argument,
het is "niet meer van deze tijd".

Als we kijken naar de ontkerkelijking-beweging in de afgelopen decennia, en we zien zoveel vrijwel "lege"
kerken in Europa, kunnen we in de verleiding komen om te denken dat de kerk "niet meer van deze tijd" is.

Op het eerste zicht lijken deze vergelijkingen inderdaad herkenbaar. We zijn immers met eigen ogen getuige
van de groeiende desinteresse in de kerk. Desalniettemin laat een diepgaande blik op de kwestie ons zien
dat het vergelijken van de kerk met de Miss Nederland verkiezing of het Marineland, eigenlijk net zo is als
het vergelijken van appels met peren.

Allereerst zijn de belangrijkste redenen om met Miss Nederland te stoppen en Marineland te sluiten ethisch.
Op de vraag naar de redenen voor het stoppen van de verkiezing zei de organisator van de Miss Nederland
dat er veel kritick was op de criteria die werden gebruikt voor het kiezen van de winnares. Opmerkingen
als "ze is te wit" of "ze is te donker" zorgden voor veel negatieve energie bij de kandidaten. Met betrekking
tot Marineland, bestempelt de Franse regering het onethische gebruik van dolfijnen en walvissen voor
amusementsdoeleinden als een soort dierenmishandeling.

Hoewel sommige mensen definitief zijn gestopt met naar de kerk te gaan omdat ze gekwetst zijn door de
onethische behandeling die ze van een bepaalde kerk hebben gekregen, zijn de meeste mensen het erover
eens dat de kerk geen onethische organisatie is en ook niet staat voor onethische moraal. Dit laat dus zien
dat er diepere redenen zijn waarom de kerk de afgelopen decennia minder populair is geworden.

Als we nadenken over de toekomst van de kerk, is het niet gemakkelijk om een antwoord te vinden op de
moeilijke vragen die we hebben. Toch mogen we nooit vergeten dat Jezus beloofde dat de kerk uiteindelijk
zou slagen. In Mattheiis 16:18 zei Hij: "En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen;
de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen" (NBV21). Daarnaast waarschuwde Jezus zijn
volgelingen in de Bergrede dat "populariteit” niet de sleutel is om het juiste pad te vinden. In plaats daarvan
zei hij dat de meeste mensen het verkeerde pad zullen kiezen (Mat 7:13-14). Daarom kunnen we, ondanks
de uitdagingen waarmee de kerk wordt geconfronteerd om te overleven, erop vertrouwen dat de kerk
inderdaad een toekomst heeft, en als de kerk een toekomst heeft, is het wel "van deze tijd".

Toch is het, ondanks de zekerheid dat de kerk zal zegevieren, essentieel dat we de koppen bij elkaar steken
en nadenken over de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd en hoe we de kerk relevant kunnen
maken voor onze tijdgenoten. Om deze reden komen we de komende maanden in de Adventkerk Brugge
samen om het boek "De Toekomst van de Kerk" te bestuderen. We hopen dat het lezen van dit boek en de
discussies die we zullen voeren, ons zullen helpen een kerk te zijn die Gods liefdevolle karakter in deze
wereld vertegenwoordigt, en door dat te doen bereiden we ons voor op de ontmoeting met de Heer.
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Marcelo Reis ' Ga door de nauwe poort naar binnen.
Predikant | Want de brede weg, die velen volgen,

en de ruime poort, waar velen door
naar binnen gaan, leiden naar de
ondergang. Nauw is de poort naar het
leven, en smal de weg ernaartoe, en
slechts weinigen weten die te vinden.

Matteiis 7:13-14 10:17 (NBV21)



