%fﬂevaar van onze sociale bubbels

In vergelijking met de afgelopen jaren was januari 2025 een vrij
hectische maand, vooral in de politicke wereld. Op maandag de 20e
werd Donald Trump beédigd als de 47¢ president van de Verenigde
Staten.

Na het nieuws over de inauguratieceremonie van Trump trokken twee
dingen mijn aandacht. De eerste was op maandag, toen Franklin
Graham (zoon van de bekende predikant Billy Graham) bad tijdens
" L8 de inauguratieceremonie van Trump.

In zijn eerste opmerkingen verwees Graham naar de vier jaar waarin Joe Biden president was, als een tijd
van ‘duisternis’. Daarna zei Graham in een gebed: “God, toen de vijanden van Donald Trump dachten dat
hij verslagen was, hebt u zijn leven gered en hem aangesteld om de V.S. te regeren.”

Het tweede moment dat mijn aandacht trok, vond plaats op de volgende dag, dinsdag, toen Donald Trump
en zijn regering de inaugurele gebedsdienst bijwoonden in de National Cathedral in Washington. Een
bisschop genaamd Mariann Budde sprak in de dienst en in haar opmerkingen vroeg ze Donald Trump om
genadig te zijn tegenover de ongedocumenteerde immigranten. Budde pleitte ervoor dat “ze misschien geen
burgers zijn of niet over de juiste documentatie beschikken, maar de overgrote meerderheid van de
immigranten zijn geen criminelen.” Later in zijn reactie eiste Trump een verontschuldiging van Budde en
zei dat ze ‘nasty’ van toon was, en niet overtuigend of slim".

Toen ik over deze incidenten nadacht, realiseerde ik me hoe de samenleving net zo bevooroordeeld wordt
als de algoritmen van sociale media. Algoritmen van sociale media filteren de inhoud die we zoeken,
waardoor het voor ons gemakkelijker wordt om de inhoud te vinden die we zoeken. In eerste instantie klinkt
dit als een geweldig idee, het beveelt tenslotte alleen aan wat we ‘leuk’ vinden. Desalniettemin, naarmate
de tijd verstrijkt, plaatst het algoritme ons in een bubbel, en vaak beseffen we het niet eens.

Dit vertelt ons hoe het ‘algoritme’ niet alleen aan het werk is in onze computers en GSMs, maar ook in ons
leven. We hebben de neiging om ons alleen te omringen met de mensen die we leuk vinden of die zeggen
wat we willen horen. Het probleem met onze sociale 'algoritme'-vooringenomenheid is dat het ons in een
bubbel plaatst en ons vaak blind maakt voor de behoeften of perspectieven van anderen. Dit gebeurt omdat
we het als mensen van nature niet leuk vinden als iemand ons corrigeert, confronteert of niet met ons
akkoord gaat. Het is dus veel gemakkelijker en “veiliger’ om in een bubbel te blijven dan door verschillende
bubbels te navigeren.

Het Bijbelboek Spreuken herinnert ons er echter aan dat, hoewel onze bubbels schijnbaar ‘veiliger’ zijn,
het niet verstandig is om de raad of zelfs de berisping van anderen te negeren.

De wijze man schreef: "Wie een spotter terechtwijst, wordt bespot, wie een goddeloze de les leest, wordt
belachelijk gemaakt. Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij je haten, berisp een wijze, en hij mag je
graag. Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt, een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je

hem leert.” (Spreuken 9:7-9 NBV21).
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Predikant I “Wiezich laat terechtwijzen,

is op weg naar een gelukkig leven,
wie zich niet berispen laat,
bevindt zich op een dwaalspoor.’
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Spreuken 10:17 (NBV21)



