Nooo(/mkket samenstellen

We raden alle burgers van het land, en zeker zij die zich nog op één
of andere manier ‘kerkmensen’ noemen aan om dringend te
investeren in volgende zaken:

1 Communicerende vaten

Want mensen die écht in contact staan met elkaar, zijn als communicerende vaten. Ze zijn ondergronds stevig
met elkaar verbonden, solidair en samenhorig. En als het een beetje lukt, zie je het zo gebeuren wanneer ze met
elkaar in gesprek gaan: langzaam stroomt het over van de spreker naar de luisteraar, zodat het ‘spraak-water’
op de duur bij beiden even hoog staat. Weet wel, bij de mensen is dit meestal een stuk ingewikkelder dan met
zo’n plankje met glazen buisjes uit de lessen natuurkunde indertijd, maar toch, het is mogelijk...

2. Verbanddozen

Want we moeten blijven zoeken naar mensen die bereid zijn om verbanden te leggen omheen de gekwetste
wereld. Zo denk ik bvb. aan

- Noodverbanden, want de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter.

- Of wat dacht je van steunverbanden, om hen te ondersteunen die in deze ingewikkelde maatschappij hun weg
niet vinden.

- Of dwarsverbanden - dwars tegen alles wat het waardige bestaan van kleine mensen schendt.

- En met de stroken van al deze verbanden weven we dan geduldig verder aan een netwerk van solidariteit,
om op te vangen wie dreigt te vallen in de afgrond van kansarmoede en uitsluiting.

3  Contactlenzen en dodehoekspiegels

Want de diepste behoefte van elke mens is deze: door iemand gezien worden. Dat je een aangezicht hebt en ge-
respect-eerd wordt. Er moet een blik zijn die ons herbergt, die ons bestaan oneindig waardevol maakt. Daarom
moeten we met zijn allen dringend een extra stel ‘contactlenzen’ aanschaffen. ‘Optische instrumenten’ uitvinden
waarmee we terug het ware gezicht van elkaar op het spoor kunnen komen. En dodehoekspiegels installeren om
de zwakke weggebruikers onder ons toch in het oog te krijgen, en dodelijke ongevallen te vermijden.

En laat ons verder nog waar het kan investeren in oplaadpunten van geloof; in startkabels om mensen die om
één of andere reden vastgelopen zijn een nieuwe start te laten nemen. Laat ons investeren in visnetten en
netwerken met kleinere mazen; in ‘adressen van hoop’ — dat zijn plaatsen en mensen waar men onvoorwaardelijk
terecht kan en waar men zich ‘veilig” mag voelen.

Maar laten we vooral blijven kiezen voor een gemeenschappen op mensenmaat. De wereld heeft nood aan
plaatsen van ontmoeting op mensenmaat. Waar mensen het leven samen delen en dragen, waar men elkaar
inspireert om zinvol te leven, te geloven en te hopen. En in zo’n gemeenschap op mensenmaat zijn de relaties
hartelijk, persoonlijk en veilig. Ze vormen een tegengewicht voor het gevaar van ondergang in de anonimiteit,
een tegengif tegen uitsluiting en vereenzaming.

We kunnen de maatschappij van vandaag geen grotere dienst bewijzen dan mensen de kans te geven zich
gedragen te weten door zo een gemeenschap.

Verlaat de wijsheid niet, dan beschermt
ze je, heb haar lief, dan behoedt ze je.

auteur onbekend

vrije bewerking door Het begin van wijsheid is dat je wijsheid
Nadine Van Parys zoekt, inzicht najaagt met alles wat je bezit.
gemeenteschrijver
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