Licht

Als u de vraag zou moeten beantwoorden, wat maakt de kerstperiode
7o "magisch", wat zou dan uw antwoord zijn? Misschien zou u zeggen
dat het de familiebijeenkomsten zijn, de cadeautjes of de
kerstliederen? Al deze dingen zijn zeker erg gezellig en "magisch",
maar één ding dat Kerstmis ook "magisch" maakt, zijn de lichtjes.
Ik herinner me nog dat ik als kind het heel fijn vond om ons huis te
versieren met kerstlichtjes, het voelde zo gezellig en de lichtjes
trokken altijd mijn aandacht.

Als we aan licht denken, is het heel interessant om op te merken dat de Bijbel begint en eindigt met licht.
In de schepping riep God ‘Laat er licht zijn,” en er was licht (Genesis 1:3). Aan het eind, in het nieuwe
Jeruzalem ’het licht van de zon en de maan zal niet meer nodig zijn, want over haar schijnt Gods luister,
en het lam is haar licht’ (Op 21:23). Zowel het Oude als het Nieuwe Testament verklaren dat God licht is.
‘God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.’ (1 Joh 1:5). ‘De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie
zou ik vrezen?’ (Psalm 27:1).

Jesaja eindigt hoofdstuk 8 met de mededeling dat de mensen van Zebulon en Naftali in duisternis leefden.
Hij begint hoofdstuk 9 echter met een profetie dat de mensen die in die streken woonden een groot licht
zouden zien. Interessant genoeg werden ongeveer 600 jaar later de regio's Zebulon en Naftali bekend als
Galilea, precies de regio waar Jezus het grootste deel van Zijn bediening uitvoerde. Om deze reden past
Mattheiis de profetie van Jesaja toe op Jezus toen hij zei:

‘Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Land van Zebulon en Naftali, gebied
aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: Het volk dat in duisternis
leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht
beschenen.” (Matteiis 4:14-16)

Gods belofte om met ons te zijn (Jesaja 7:14) werd op wonderbaarlijke wijze vervuld in Immanuel, de door
de Heilige Geest verwekte baby Jezus. ‘Het Woord is viees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij
hebben zijn heerlijkheid (licht) gezien — de heerlijkheid van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade
en waarheid.” (Joh 1:14 HSV). Daarom kon Jezus van zichzelf getuigen dat hij het ‘Licht van de wereld’
was (Jo 8:12). C.S. Lewis schreef: Ik geloof in Christus zoals ik in de zon geloof. Niet alleen omdat ik het
zie, maar omdat ik erdoor al het andere kan zien’.

Het licht verdrijft de duisternis en geeft leven. Daarom zei Jezus ‘Wie Mij volgt loopt nooit meer in de
duisternis, maar heeft licht dat leven geeft’ (Joh 8:12). Laten we dus tijdens deze kersttijd God loven en
danken voor zijn onbeschrijfelijke geschenk van "Licht", dat de enige en echte reden is waarom Kerstmis
echt een magische periode kan zijn.
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