
DE ZON GAAT ONDER 
DE SHABBATH BREEKT AAN 

VOL ONTZAG KOM IK 
IN GEBED VOOR U TE STAAN 

GIJ DIE AL HET MOOIE 
ZO LIEFDEVOL HEBT GEMAAKT 

GIJ DIE IN ALLE TIJDEN 
OVER UW VOLK WAAKT 

ZORG VOOR ALLEN DIE LIJDEN 
ZO BID IK U, O HEER, 

ER ZIJN ER TOCH ZOVELE 
ELKE DAG, ZO LIJKT HET, MEER EN MEER 

IK WEET DAT IJ HEN NABIJ ZIJT 
MET AL UW LIEFDE EN AL UW KRACHT 

IK DANK U MET MIJN GANSE HART HEER 
MIJN VADER OP WIE IK WACHT 

AMEN 
Deuteronomium 5: 12 - 15 

Onderhoudt den sabbatdag, dat gij dien heiligt; gelijk als de HEERE, uw 
God, u geboden heeft. 

Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen; 
Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN, uws Gods; dan zult gij 

geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw 
dienstknecht, noch uw dienstmaagd, 

noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, 
noch de vreemdeling, die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht, en uw 

dienstmaagd ruste, gelijk als gij. 
Want gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, 
en dat de HEERE, uw God, u van daar heeft uitgeleid door een sterke hand 

en een uitgestrekten arm; 
daarom heeft u de HEERE, uw God, geboden, dat gij den sabbatdag 

houden zult. 
Welzalig wie de rechte wegen gaan 
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