
GIJ, HEER, DIE DE DOOD OVERWINT 

GIJ DIE UW DOLENDE SCHAPEN VINDT 
IN U STEL IK MIJN VERTROUWEN 

OP U KAN IK MIJN LEVEN BOUWEN 
VROEGER WAS IK ZIENDE BLIND 

MET U IS HET EEN NIEUW LEVEN DAT BEGINT 
AMEN 

 
 

ROMEINEN 6:4 
IN DIE GEMEENSCHAP MET ZIJN DOOD ZIJN WE DUS BEGRAVEN  

MET HEM DOOR HET DOOPSEL, 
OPDAT OOK WIJ EEN NIEUW LEVEN ZOUDEN LEIDEN, 
ZOALS CHRISTUS DOOR DE GLORIE VAN DEN VADER  

UIT DE DODEN IS OPGEWEKT. 

 
 

 
Ik wens je een oprecht gezegende shabbath en een pracht van een 
nieuwe week 
 

Eddy Maertens 
08/02/2025 

 
 


